
Tijdelijke tentoonstelling

Als er één land is dat sinds de 19  eeuw
kunstenaars en het grote publiek blijft fascineren,
dan is het wel Japan. Sinds 1639 afgesloten van het
Westen, werd het land van de rijzende zon in 1853
onder Amerikaanse druk gedwongen zijn grenzen te
openen en sloot het eind jaren 1850 verschillende
handelsverdragen met Europese landen. Bij het
ontdekken van de westerse moderniteit onderging
Japan een periode van grote veranderingen waarin
het land geleidelijk afstand deed van zijn tradities
en feodale systeem om een van de meest
geavanceerde naties van die tijd te worden. Deze
overgang van de Edo-periode (1603–1868) naar de
Meiji-periode (1868–1912) ging gepaard met
intense handelsuitwisselingen met Europa.
Japanse snuisterijen en prenten van de ukiyo-e-
school, symbolen van een voorbij tijdperk, werden
naar de andere kant van de wereld geëxporteerd,
tot groot genoegen van Europese handelaars en
verzamelaars.

e

Japoniaiseries. 
Japanse fantasiën in de
tijd van Félicien Rops

↘ 18.10.25 - 15.02.26

Katsushika Hokusai, Femme à sa toilette, circa 1797, prent. 
Parijs, Musée national des Arts asiatiques - Guimet, inv. EO 1758.

Katsushika Hokusai, Vent fin, matin clair. Série Trente-six vues du
Mont Fuji, circa 1829-1833, prent. 
Koninklijke Bibliotheek van België, inv. S.IV 24510.

Persbericht



In minder dan twintig jaar overspoelde de golf van
het japonisme – een term bedacht door Philippe
Burty in 1872 – Frankrijk en zijn buurlanden. Niet
alleen lieten beroemde schrijvers-verzamelaars
zich inspireren, maar ook kunstenaars raakten
gefascineerd door de filosofie van de ukiyo-e-
school, de felle kleuren, ongewone composities en
exotische iconografie van Japanse prenten. Op
zoek naar artistieke vernieuwing vonden vele
schilders, tekenaars en graveurs nieuwe modellen
en ideeën in het werk van onder andere Hokusai,
Hiroshige en Utamaro

Net als zijn collega's ontsnapte Félicien Rops niet
aan de Japanse invloed. De kunstenaar uit Namen
vestigde zich in 1874 definitief in Parijs en
verkeerde gedurende een groot deel van zijn
carrière in Japanse kringen en op Japanse
evenementen. Rops droomde van Japan ... en
tegelijkertijd verzette hij zich ertegen. Hij maakte
wat hij ‘Japoniaiseries’ noemde, een
samentrekking van ‘Japon’ en ‘niaiseries’ (onzin),
een woord dat was bedacht door een van zijn
kennissen, de schrijver Champfleury.

Félicien Rops, À Armand Gouzien qui aime les japoniaiseries, 
jaren 1870-1880, tekening. Les Amis du musée Rops, inv. AMIS D 007

Kitagawa Utamaro, Amour profondément caché. Poëtische
bloemlezing: gedeelte over de liefde, circa 1793-1794, prent. 
Parijs, Musée national des Arts asiatiques - Guimet, inv. EO 1654.

Lijst van tentoongestelde Japoniserende kunstenaars

Gaston Bouy, Félix Bracquemond, François-Rupert Carabin, Gisbert Combaz, Edgar Degas, Louise De Hem,
Louise Desbordes, Auguste Donnay, James Ensor, Léon Londot, Yoann Lossel, Édouard Manet, Georgette
Meunier, Armand Rassenfosse, George Rochegrosse, Auguste Rodin, Félicien Rops en zijn kinderen Paul en
Claire, Eugène Rousseau, Eugène Siberdt, Henry Somm, Léon Spilliaert, Alfred Stevens, Fernand Toussaint,
Jean-Marie Vivès en Verrerie Burgon-Schwerer.



Deze ambiguïteit verkennend, neemt de
tentoonstelling zowel het permanente parcours als
de tijdelijke zalen van het museum in beslag om de
japoniserende facetten van het werk van Félicien
Rops te tonen: van de introductie van Japanse
motieven tot de assimilatie van Japanse artistieke
principes en technieken in zijn eigen moderniteit.
De tentoonstelling belicht Rops’ netwerk – zowel
artistiek als familiaal, Frans als Belgisch – en
toont hoe hij geleidelijk de geest van ukiyo-e
overnam en zich, direct of indirect, liet inspireren
door de grote Japanse kunstenaars van de Edo-
periode.

De werken van Félicien Rops worden tentoongesteld
samen met andere Japanse kunstwerken uit de 19e
eeuw, met name die welke door de kunstenaar
werden geprezen of bekritiseerd, of die door zijn
kennissen werden gemaakt (Ensor, Manet,
Rassenfosse, Rodin, Stevens, ...). Er worden ook
verschillende Japanse prenten en voorwerpen uit de
Edo- en Meiji-periodes getoond, die vroeger een
bron van inspiratie waren voor schilders, tekenaars
en graveurs, evenals verschillende producties uit de
‘popcultuur’ om te laten zien hoe bepaalde
iconografische thema's doorheen de kunst en de
geschiedenis zijn hergebruikt, van de Japanse
meesters tot vandaag, via Rops en zijn entourage.
 histoire ».

Lijst van tentoongestelde Japanse kunstenaars

Suzuki Harunobu, Utagawa Hiroshige, Totoya Hokkei, Katsushika Hokusai, Utagawa Kunitora, Utagawa
Kuniyoshi, Kitagawa Utamaro en vele andere Japanse beeldhouwers en tekenaars uit de Edo- en Meiji-
periodes.

Auguste Rodin, La Pieuvre, rond 1900, tekening. 
Paris, musée Rodin, inv. D.1526

Yoann Lossel, Le Rêve de la femme du pêcheur, 2021, tekening.
Collectie van de kunstenaar



Na onze samenwerking met Mr Bacchus voor de
serie Les Dames au pantin en met Nota Bene rond
de tentoonstelling L’Album du diable, zijn we
verheugd onze derde samenwerking met een
content creator aan te kondigen!

Voor de tentoonstelling “Japoniaiseries. Fantaisies
japonaises au temps de Félicien Rops” werken we
samen met Manon Bril, doctor in de geschiedenis,
videokunstenaar en gepassioneerd popularisator,
bekend van haar kanaal “C'est une autre histoire”.
Manon zal haar visie op de tentoonstelling en haar
ontdekkingen delen op haar sociale media, om haar
community mee te nemen op een reis door de
fascinerende wereld van het japonisme en de visie
van Félicien Rops op deze esthetiek.

Deze samenwerking past in ons streven om het
museum open te stellen voor een nieuw publiek
door samen te werken met creatieve en inspirerende
stemmen op het internet.

Blijf op de hoogte om de exclusieve content van
Manon te ontdekken en duik in de unieke wereld van
de tentoonstelling Japonisme in het Rops Museum.

Manon Bril

Nieuw partnerschap in
het Rops Museum!



Data Activiteiten Prijs

↘ Zaterdag 18.10.25
van 13u30 tot 18u00

Feestelijke opening met rondleidingen
en twee traditionele Japanse concerten
op shamisen en koto door Aki Sato.

Gratis

↘ Zaterdag 25.10.25
van 14u00 tot 16u30

Rondleiding voor gezinnen (kinderen
vanaf 7 jaar) gevolgd door een creatieve
workshop ‘made in Japan’. Een activiteit
georganiseerd door Marmaille & Co

Gratis

↘ Zaterdag 08.11.25
Vanaf 13u30

Themadag – Van Rops & botaniek tot
Japanse ikebana. Geleide rondleiding
door curator Thomas Cleerebaut,
gevolgd door een lezing en ikebana-
workshop door Astrid Maton van de Saga
Goryu-school.

10 € - Conferentie & rondleiding
30 € - Hele dag (12p)

↘ Vrijdag 21.11.25
om 11u30

Lunchlezing met Sophie Basch (Sorbonne
Université), docent Franse literatuur:
“Japon(n)erie, japon(i)aiserie,
japonisme”.

10 €
(incl. inkom en lunch)

↘ Vrijdag 12.12.25
om 12u30

Apé’Rops met Thomas Cleerebaut:
“Félicien Rops en de Japanse
moderniteit”.

10 €
(incl. inkom en lunch)

↘ Vrijdag 19.12.25
om 14u00

Inleiding tot de filosofie en proeverij van
Japanse thee met Anne-Sophie Dagneau,
theespecialiste en spreker.

10 € 
(inclusief toegang tot het museum

en proeverij)

↘ Vrijdag 16.01.26
om 11h30

Lunchlezing met Freya Terryn
(UCLouvain), postdoctoraal
onderzoekster en specialist in Japanse
kunst en visuele cultuur van de 18e en
19e eeuw: “Belgische kunstenaars en de
Hokusai manga”.

10 €
(incl. inkom en lunch)

↘ Zaterdag 31.01.26
vanaf 10u00

Themadag – Japanmania & manga.
Ontmoeting met de Belgische mangaka
Ayaluna, workshop mangatekenen en
diverse activiteiten rond manga.

10 €
(incl. inkom)

↘ Zondag
02.11.25   -   07.12.25
04.01.26   -   01.02.26

Gratis toegang tot het museum. Vrij
bezoek aan de tentoonstelling, met een
gids die aanwezig is om uw vragen te
beantwoorden.

Gratis

Info
Voor al deze activiteiten :
info + reservering (verplicht)

+32 81 77 67 55
info@museerops.be

Aanvullende activiteiten



12 rue Fumal
5000 Namur

+32 81 77 67 55
info@museerops.be

Tentoonstellingscommissaris: 
Thomas CLEEREBAUT, adjunct-conservator

verantwoordelijk voor de collecties van het Félicien Rops Museum

Perscontact:
Valérie Minten

info@museerops.be - 081 / 77 53 70

www.museerops.be
Open van dinsdag tot zondag van 10 tot 18 uur. Laatste toegang om 17 uur.

Gesloten op 24, 25 en 31/12/25 en op 01/01/26

Ticket: € 8 / € 4 (korting, groep)
Gratis: scholen van de FWB, kinderen onder de 12 jaar, Art. 27, eerste zondag van de maand

Rondleiding van 1 uur op reservering (€ 60 + toegangsprijzen - max. 25 personen)


